Cirkelpentagram

houdt je benen op de vioer

Een pentagram in een cirkel, waarbij je in de kern
wordt geraakt. Het pentagram is bij uitstek een
symbool van de mens, die zich in de juiste verhouding
tot het oneindige weet te plaatsen; ‘met de beide
benen op de vloer'. In deze kaart zijn de vijf elementen
in evenwicht en zal de energie van de kaart je
optillen.

Ze begint al tintelend met een stevige warmte bij de voeten of de stuit en
stroomt met een elliptische beweging via de middenlijn voorlangs, langs het
gezicht, over het hoofd en daalt langs de rug omlaag. Ze maakt steeds kleinere
rondjes totdat het hart is bereikt. Ze maakt het gehele auraveld kalm en in
balans, werkt ontspannend en aardend. Ze biedt troost en bescherming.

Kernwoorden: houdt de benen op de vloer - kern - optillen - stevige warmte -
hart — kalm - balans — aardend - troost — bescherming.

In te zetten: om de benen op de vloer te houden. Indien de toegang tot het hart
is belemmerd. Voor het kalmeren van het auraveld. Als troost en bescherming.

Vraagstelling:
e Heeft de persoon beide benen wel op de vloer (aardend)?
e Gedraagt de persoon zich uit balans (naief, chaotisch of zweverig)?
e Is er voor de persoon troost en bescherming nodig?
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