
 
 

 

 

13 Labyrint 
wijst de weg 
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Dit labyrint heeft de vorm van een cirkel, het symbool 
van heling en heelheid. Een labyrint wijst een weg door 
die cirkel heen (doolhof laat je verdwalen). Onderweg 
ontmoet je de verbinding tussen de menselijke en de 
Goddelijke wereld, de transformatie en de (weder) 
geboorte. Meditatietip: ga met je vinger in een 
vertraagd tempo het labyrint binnen en verlaat deze 
nóg langzamer. De weg, de beweging is het doel.  

 

De pulsatie van deze kaart doorbreekt vastgeroeste patronen. Ze werkt net 
boven de kruin in horizontale richting. Ze leidt het mentale én etherische 
(aura)veld in goede banen om verdwalen in ongeordende gedachtenvormen te 
voorkomen. Er ontstaat een beter contact met de puurheid van het Universum. 
Ze brengt overspoelende warmte en vreugde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: wegwijzer – verbinding – doorbreekt patronen – leidt in goede 
banen – voorkomt verdwalen – contact – warmte – vreugde. 

In te zetten: om de juiste weg te wijzen en verdwalen in gedachtenvormen te 
voorkomen. Voor verbindingen en contact met de puurheid van het Universum. 
Om vastgeroeste patronen te doorbreken. Voor de mensen die tijdens meditaties 
makkelijk verdwalen in het Universum.  

Vraagstelling:  
• Is er behoefte aan iets of iemand die de weg wijst? 
• Lukt het de persoon om te centreren en alle gedachten op een rijtje te 

krijgen? 
• Kan de persoon zich afstemmen op de puurheid van het Universum?  

 
 
 
 
  


