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Bewaakte sterrenpoort
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we staan er niet alleen voor

Aan de ingang van de heilige weg rijst een
spanningsvolle driekoppige slang, die als taak heeft
de passage energetisch te bewaken. Eenmaal voorbij
deze bewaker wacht daarbinnen een elfpuntige
sterrenpoort. De open poort staat via ons derde oog
in verbinding met een groot magnetisch veld vol
'Goddelijke energie' die een enorme hitte door het
hele lichaam stuwt. Het is vooral het geruststellende
gevoel dat deze energie oproept, samen met het
vertrouwen dat de Grote schepping vol is met
goedbedoelende intelligenties zoals Engelen en
opgestegen Meesters. Wij staan er niet alleen voor.

Weet dat er waakzaamheid heerst over het piepkleine stipje dat onze aarde is. De
Grote Absolute Wet van Waarheid grijpt in als menselijke wezens ver genoeg
gegaan zijn in het scheppen van hun eigen (foute) creaties.

Kernwoorden: driekoppige slang — elfpuntige sterrenpoort — derde oog -
Goddelijke energie — geruststellend - vertrouwen - niet alleen — Grote Absolute
Wet van Waarheid - ingrijpen.

In te zetten: voor de doorstroming met 'Goddelijke energie'. Vanwege het
geruststellende gevoel dat deze kaart oproept. Om te vertrouwen op de Grote
schepper. Te ervaren dat we er niet alleen voor staan. Te beseffen dat Grote
Absolute Wet van Waarheid zal ingrijpen.

Vraagstelling:
e Kan er wel genoeg 'Goddelijke energie' door het lichaam stromen?
Heeft de persoon weinig eigen geruststellende gevoelens?
Vertrouwt de persoon wel op de Grote Schepper?
Staat de persoon er voor het gevoel alleen voor?
Dringt het besef niet sterk door dat Grote Absolute Wet van Waarheid zal
ingrijpen?
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